
Brief 80 en 81 over het oneindige (vertaling) (2014) 

Brief 80 (OP 69) 

[Ehrenfried Walther von Tschirnhaus] Aan de zeer scherpzinnige en hooggeleerde filosoof 

Benedictus de Spinoza 

Hooggeroemde Heer, 

Vooreerst kan ik me maar moeilijk voorstellen hoe men a priori het bestaan zou bewijzen van 

lichamen die beweging en vorm hebben; immers, wanneer men de zaak absoluut bekijkt, komt 

zoiets niet voor in de uitgebreidheid. 

Ten tweede zou ik door jou willen uitgelegd hebben hoe men datgene moet begrijpen waarvan je 

gewag maakte in de brief over het oneindige*, met deze woorden: Maar zij concludeerden niet 

dat dergelijke dingen elk getal overschrijden op grond van de veelheid van hun delen. Want het 

komt mij toch voor dat al de mathematici met betrekking tot dergelijke oneindigheden steeds 

bewijzen dat het aantal van die delen zo groot is, dat ze elk getal overschrijden dat men eraan 

kan toekennen, en in het voorbeeld van de twee cirkels dat je daar aanhaalt, lijk je me net dat 

niet te bevestigen, wat nochtans jouw bedoeling was. Daar toon je immers enkel aan dat zij dit 

niet concluderen uit de buitenmatige grootte van de tussenliggende ruimte en omdat we de 

maximale en minimale afmeting daarvan niet hebben; maar je bewijst niet, zoals je wou, dat ze 

dit niet concluderen uit de veelheid van de delen &c. 

2 mei 1676. 

 * Brief 12 (OP 29) 

 

Brief 81 (OP 70) 

Benedictus de Spinoza aan de hoogedele en hooggeleerde heer [Ehrenfried Walther von 

Tschirnhaus] 

Antwoord op de vorige brief. 

Hoogedele heer, 

Wat ik gezegd heb in de brief over het oneindige, namelijk dat zij de oneindigheid van de delen 

niet concludeerden uit de veelheid van hun delen, blijkt hieruit: wanneer men die [oneindigheid] 

zou concluderen uit de veelheid [van die delen], zouden wij geen grotere veelheid van delen meer 

kunnen bedenken; hun veelheid, wat die ook is, zou dan groter moeten zijn [dan elke veelheid 

die we zouden bedenken], en dat is niet zo. Want in het geheel van de ruimte tussen twee cirkels 

met een verschillend middenpunt bedenken wij een veelheid van delen die twee keer groter is 

dan in de helft daarvan, en nochtans is het aantal delen, zowel van de helft als van de hele ruimte, 

groter dan elk getal dat wij ons kunnen voorstellen. Vervolgens is het niet zozeer moeilijk, zoals 

jij zegt, om vanuit de uitgebreidheid, zoals Descartes die opvat, namelijk als een massa in rust, 

te bewijzen dat er lichamen bestaan, maar helemaal onmogelijk. Een materie in rust zal wat haar 

zelf aangaat in die rusttoestand blijven, en zal niet in beweging gebracht worden, tenzij door een 



krachtiger externe oorzaak; en om die reden heb ik destijds niet geaarzeld om te verklaren dat 

Descartes’ principes betreffende de natuur ongeschikt zijn, om niet te zeggen absurd. 

’s-Gravenhage, 5 mei 1676. 
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