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De auteur neemt zich voor in dit boek na te gaan wat wij kunnen afleiden uit het feit dat
Spinoza inderdaad zo opvallend voortdurend de naam van God gebruikt in zijn werk. Hoe
valt dat te rijmen met de reputatie, vroeger en nu, van Spinoza als de atheist bij uitstek?
Wie of wat is de God van Spinoza? De auteur meent dat Spinoza wel degelijk uitnodigt tot
het behoud van God, of het goddelijke, en dat dus niet totaal verwerpt.

Na de aankondiging van dit ambitieuze project in de inleiding, biedt de auteur in de
volgende hoofdstukken een zonder meer degelijke inleiding op het werk van Spinoza,
echter zonder enig expliciet verband met zijn aangekondigd project. Het is pas in het
laatste hoofdstuk (pp. 131-141) dat hij zijn vraag weer opneemt, wanneer hij een
vergelijking maakt tussen Nietzsche, de filosoof met de voorhamer, en Spinoza, de
Goddronken filosoof. Maar meer dan een wel heel erg vage benadering van Spinoza’s
‘godsdienstige’ God krijgen we niet. Dat is op zich niet verwonderlijk: Spinoza neemt overal
in zijn werk zoveel afstand van het traditionele Godsbeeld en van de godsdiensten die het
geproduceerd en gepropageerd hebben, dat het een onmogelijke opdracht lijkt om die
twee ook maar enigszins te verzoenen zonder ofwel het ene, ofwel het andere geweld aan
te doen.

Dit boek ontleent zijn belang dan ook vrijwel uitsluitend aan de degelijke algemene
inleiding die het biedt op het werk van Spinoza. De intrigerende titel en ondertitel zijn

veelbelovend, maar uiteindelijk teleurstellend en dus misleidend.
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