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Dit is nu eens geen boek dat speciaal voor Spinoza-kenners geschreven is. Het is evenmin zomaar
een vrijblijvend leuk reisverhaal van een Vlaming wandelend door Nederland. Rudi Rotthier (zeg
rottier, niet rotjé) heeft in dit boek vooral zijn eigen tocht, zijn queeste, beschreven, een periode
uit zijn leven toen hij intens bezig was met Spinoza, en met Nederland.

Het is vanzelfsprekend geen toeval dat de auteur die twee thema’s met elkaar verbonden heeft
en ze in zijn boek onlosmakelijk verweeft. Spinoza was een geboren en getogen Nederlander, dat
is op zich al een goede reden. Maar niet zomaar een Nederlander: hij heeft een belangrijke rol
gespeeld in het Nederland van zijn eigen tijd, de Verenigde Provincién. Hij was toen al beroemd
- en berucht - tot ver buiten de toenmalige landsgrenzen. Zijn geschriften waren, hoewel
verboden, bekend over heel Europa, zoals onlangs nog bleek toen in het Vaticaan een
handgeschreven kopie gevonden werd van zijn hoofdwerk, de Ethica, dat in Rome dus bekend
was nog voor het werd uitgegeven na Spinoza’s dood in 1677. Hij had contact met onder meer
Leibniz en via Henry Oldenburg ook met de Britse Royal Society. Hij correspondeerde met vriend
en vijand, al is dat in zijn geval een eenzijdig begrip, dat we helemaal aan de kant van die vijanden
moeten situeren: Spinoza was niemand vijandig gezind.

Zijn invloed is na zijn dood alleen maar toegenomen en is blijven voortduren tot op de dag van
vandaag. In Nederland vind je ten minste twee Spinoza-huizen, verscheidene standbeelden, een
aantal Spinoza-straatnamen, enkele Spinozakringen, een Spinozavereniging, enkele
Spinozawebsites, een (uitstekend!) Spinoza antiquariaat... Spinoza stond destijds op het hoogste
bankbiljet en prijkt op postzegels en penningen, en de belangrijkste Nederlandse
wetenschappelijke onderscheiding is de Spinozaprijs. Er zijn talloze lezingen, cursussen,
bijeenkomsten, congressen, ‘dagen’ gewijd aan Spinoza. Er wordt volop gepubliceerd over
Spinoza en zijn verzameld werk wordt er uitgegeven en in druk gehouden.

Spinoza was een exponent van die wonderlijke tijd in Nederland, de Gouden Eeuw, de Nederlandse
Republiek, het eerste stadhouderloze tijdperk, de bloeitijd van de VOC. Spreken en schrijven over
Spinoza is het over Nederland hebben, toen en nu. Een reisverhaal door Nederland aan de hand
van Spinoza is dus een gelukkige combinatie, waarin Rudi Rotthier wonderwel geslaagd is.

Het is een boeiende mengeling geworden van tal van elementen. Er zijn momenten waarop het
anekdotische van het reizen door hedendaags Nederland op de voorgrond treedt, en daarin toont
de auteur zich een scherp waarnemer van het bijzondere in het banale: een trap die nergens heen
voert, een oudere man die na een val op de hulpdiensten wacht, koude oliebollen, vuurwerkgekte
en het Oranjegevoel, een hotelbrandje... het zijn leuke vignetten, subtiel geschilderde Frans Hals-
of Peter van Straaten-tafereeltjes die het boek verluchten als miniaturen in een handschrift,
welkome onderbrekingen tussen de meer diepgaande historische, filosofische en sociaal-politieke
passages door.

De auteur heeft voor deze laatste aspecten zijn huiswerk bijzonder goed gedaan. Hij heeft zich
verdiept in Spinoza’s Nederland, maar is evengoed vertrouwd met de meer recente geschiedenis
en met de Nederlandse politieke actualiteit. Hij heeft (heel!) Spinoza gelezen, ook in de eerste
drukken, en ook heel wat secundaire literatuur, niet alleen de ernstige commentaren maar ook
de Spinoza-biografieén en de roddels (wat helaas vaak hetzelfde is). Hij is vertrouwd met
hedendaagse politieke theorieén en met het migrantenvraagstuk.



De lezer krijgt van al die aspecten (en nog tal van andere) hapklare en goed verteerbare dosissen
voorgeschoteld en dat leidt niet tot een lastig volle maag-gevoel maar tot die zalige voldaanheid
die een goede maar niet overdadige maaltijd kenmerkt, om even in de culinaire sfeer te blijven
die Rudi Rotthier duidelijk ook wel kan smaken of terecht afkeuren.

Naar mijn aanvoelen zijn het echter de passages waarin hij, na enkele mislukte pogingen, erin
slaagt om Spinoza te ontdekken in hedendaags Nederland, die nog het meest geslaagd zijn en
het langst blijven nazinderen. In welke mate is Nederland vandaag schatplichtig aan Spinoza?
Welke ideeén hebben wij achteloos en zelfs met ondank van hem overgenomen? Een wethouder
die de auteur meetroont naar een stadsontwikkelingsgebied dat nu eens niet bestaat uit identieke
huisjes of flatgebouwen; een nationaal politicus met allochtone achtergrond die zijn jeugdige
achterban confronteert met Spinoza als een gezond alternatief voor een al te fundamentalistische
of simplistische lezing van de koran. Dat is ‘toegepaste Spinoza’ van de bovenste plank: de
democratie die Spinoza zo dierbaar was en die hij zo feilloos beschreef in zijn beide politieke
traktaten, gerealiseerd in ons leven van alledag.

Enkele andere interviews zijn voor hun kwaliteit erg afhankelijk van de gesprekspartners van
Rotthier. Als die niet goed op dreef zijn, of tegen de verwachtingen in niet veel te vertellen hebben,
dan haal je daar als auteur nooit veel kruim uit. In enkele gevallen lijkt het wel om obligate
bezoekjes te gaan aan de Nederlandse Spinoza-nestors: je kan geen boek schrijven over Spinoza
in Nederland zonder Akkerman en Klever te vermelden, dat is nu eenmaal zo. Toch zie je de
auteur opleven wanneer hij de confrontatie aangaat met bijvoorbeeld Miriam van Reijen, die hem
stevig van repliek dient met enkele forse provocerende uitspraken.

Dit geldt, mutatis mutandis, eveneens voor de bezoeken aan de plaatsen die van nabij of van ver
iets te maken hadden of hebben met Spinoza. De plaats waar een huis moet of zou gestaan
hebben waar hij enige tijd verbleef; een naakte perenboom in een besloten tuintje; een landgoed
waar hij ooit te gast was; een stad die hij onder mysterieuze omstandigheden bezocht... Soms
blijkt de teleurstelling van de auteur zo duidelijk dat ze afstraalt op de lezer. Twee bezoekjes aan
het Spinozahuis in Rijnsburg, waarvan een ter gelegenheid van de heropening, leveren geen
sprankelende bladzijden op over Spinoza, doch amper enkele meewarige realistische of zelfs
ronduit cynische uitspraken over Rijnsburg toen en nu.

Toch komt Spinoza ruim aan bod, mondjesmaat of in langere historische of inhoudelijke stukken.
Hier blijkt de gedrevenheid waarmee Rudi Rotthier met Spinoza omgaat, maar evengoed zijn
bedrevenheid in het formuleren van de essentie van Spinoza’s werk. Hij doet dat aan de hand van
terloopse citaten en omzettingen in hedendaagse taal van kerngedachten uit Spinoza’s werk.
Kenners zullen die feilloos situeren, de auteur doet dat niet: dit is een boek zonder voet- of
eindnoten en dat is goed, het is immers een reisverhaal, zij het dan van een intellectuele reis.
Rotthier bezondigt zich niet aan oppervlakkige eenzijdigheid als hij Spinoza uit de doeken doet,
en dat siert hem. Hij laat zich niet verleiden tot geleerde uiteenzettingen of langdradige analyses.
Vaak sluit hij zijn eigen zinnen over Spinoza af met een vraagteken. Hij is nog op reis, hij weet
dat hij die denkbeeldige veilige haven nog niet heeft bereikt waar men voorgoed kan aanmeren
en tevreden zuchten: ik begrijp Spinoza volkomen. Het is overigens niet erg druk in die haven:
wie daar aankomt, in dat niet zo hippe Tipperary der Spinoza-egotrippers, zal er amper iemand
aantreffen, op een enkele ingebeelde reincarnatie na van onze filosoof in een om
veiligheidsredenen aangemeten of noest zelfgebreide dwangbuis.

Dit boek is een merkwaardig weefwerk van talrijke kleurige draden, een prettig patchwork van
zorgvuldig gestikte stoffen, een kwistige quilt van intrigerende verhalen die moeiteloos een
overtuigend geheel vormen. Spinoza-kenners zullen er zichzelf en Spinoza in herkennen; wie
Spinoza beter wil leren kennen vindt er een aangename en leerrijke schets van het terrein, met
handige wegwijzers naar nevenfiguren, historische achtergronden en verre filosofische



horizonten, naar een aantal van de hoogste maar ook van de laagste punten van Spinoza- en
Nederland. Het is een gedegen maar speelse introductie, gebouwd op een levendige reiservaring
en een diepe persoonlijke bewondering voor die fascinerende figuur uit een verleden dat allicht
enkel nog van ver als goud oplicht, en op een wondere wandeling langs enkele onbegane en
andere platgetreden wegen, op zoek naar de Verlichting, of je eigen verlichting.

Rest ons nog te zeggen dat de taal en stijl van deze ervaren auteur niet alleen viekkeloos maar
bovendien sprankelend zijn, wat het boek bijzonder aantrekkelijk en genietbaar maakt; dat het
werk fraai is uitgegeven, gezet uit een prettig leesbare letter, met voor een keer ook voldoende
witruimte om de tekst te laten ademen.

De schaarse Vlaamse Spinozaliteratuur is met dit veelzijdig bevredigend boek van Rudi Rotthier
een waardevolle bijdrage rijker, waarvan men ook in eponiem Nederland zeker zal genieten. Warm
aanbevolen!
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